
Digital Nomads
2024

Reis Blauw:	  
Hongarije - Roemenië - Bulgarije - Griekenland
 
Reis Roze:	  
Kroatië - Bosnië - Montenegro - Albanië -  
Noord-Macedonië



BLAUW
Wie zijn wij 

ROZE
Wie zijn wij

Studenten:
Aiden, Sjoerd, Jolanda, Brenda,  
Senna, Aron, Merle, Tara,  
Mathijs, Jans, Max, Eline 

Begeleiders: 
Bjorn Hillebrandt, Tatjana Fens,  
Loes Seelen

Studenten: 
Jaoby, Marly, Jimmie, Vic, Nadine, 
Adelinde, David, Vince, Kyara,  
Bram, Sil, Manoek, Anouck

Begleiders: 
Raphaéla Kuin, Koen Molenaar,  
Sabine Smit

Digital Nomads
Als leren overal kan, zullen we dat  
dan gewoon doen? 

Digital Nomads is een project van  
Yuverta waarbij studenten en collega’s 
de kans krijgen een maand op reis te 
gaan zonder een les te hoeven missen. 
Ze reizen door Europa, terwijl ze aan 
hun eigen schoolopdrachten werken, 
waar mogelijk en nodig digitaal lessen 
volgen en tegelijkertijd unieke vaardig- 
heden en kennis opdoen. Wij zijn  
er namelijk van overtuigd dat leren 
overal gebeurt en dat je het klaslokaal 
niet nodig hebt om te leren.

De Digital Nomads zijn genomineerd 
voor Onderwijsteam van het jaar! 
Kijk hier het filmpje dat wij hebben 
ingezonden.

https://youtu.be/Ivc6rwKyFX8?feature=shared


De eerste dagen 
doorkomen 

Tranen, omhelzingen. Een mix aan 
emoties komt voorbij. Dat waren 
maandag de taferelen op Eindhoven 
airport. 12 studenten namen af-
scheid van pap, mam en/of vriend(in). 
De meesten zijn nog nooit zolang 
van huis geweest, anderen hebben 
al een buitenlandstage erop zitten, 
een enkeling heeft zelfs nog nooit 
gevlogen. We nemen een mix aan  
ervaring mee. Het avontuur met  
de Digital Nomads begint!

We zijn aangekomen op Boedapest 
airport en hebben net allemaal onze 
backpack van de band gehaald.  
De studenten zijn nog druk bezig om  
de flightbag er vanaf te halen, als  
er twee mannen aan komen lopen. 
Beide in uniform. Achter de twee 
mannen duikt een hond op, mét  
uniform. Een drugshond… Ietwat 
gespannen kijken de studenten toe 
als de hond langs al onze backpacks 
en rugzakken loopt. Af en toe draait 
de hond zich nog eens om voor een 
extra snuffel. Na de laatste back-
pack spoort één van de mannen de 
hond aan om nóg een keer langs de 
backpacks te lopen. De studenten 
kijken elkaar nog maar eens aan. En 
dan merkt er de studente van de 
opleiding Werkhonden op: “Hebben 
we op dag 1 al een ervaring die linkt 
aan mijn studie!”



En die ervaring én het leren van je 
omgeving, dat zien we de hele week 
bij de studenten. 

Op dinsdag bezoeken we het  
Páncsics Mihály Technikum, een 
agrarische school. Van Péter  
krijgen we 2 uur lang een  
rondleiding. Langs de landbouw-
machines en de dieren. Dat laatste 
maakt indruk, want de dieren  
worden hier op een heel andere 
manier gehouden. Soms in (te)  
kleine kooitjes…  

En op woensdag zijn we te gast 
bij Varga Mártin Iskola, een school 
voor landschapsarchitecten, met 
een Japanse tuin.  
En ook daar hebben de studenten 
vandaag weer geleerd wat de  
verschillen met onze opleidingen 
zijn. Want 350 plantensoorten  
uit je hoofd moeten kennen, dat 
vonden ze toch wel veel… :) 



Maar ook buiten de verplichte  
bezoeken leren de studenten al  
veel. Zo bezoekt Loes met een  
aantal studenten het Holocaust  
Memorial Centre, geven Bjorn  
en Loes (die kennen Boedapest  
beiden op hun duimpje) een rond- 
leiding door Budapest waarin ze 
geschiedenisles geven, wordt er 
gestudeerd op vreemde plekken 
(in de mooiste bibliotheek van  
Boedapest) en komen er al  
diepgaande gesprekken op  
gang tussen studenten, tussen 
studenten en de begeleiders én 
tussen de begeleiders zelf.  
Gesprekken die nodig zijn om de 
groepsdynamiek goed te houden.  
 
Het zijn mooie eerste dagen! 

Nadine en Merle werden  
geïnterviewd door het  

Dordts Algemeen Dagblad.  
Lees hier het hele interview!

https://www.ad.nl/dordrecht/mboers-nadine-en-merle-gaan-zelfstandig-in-het-buitenland-studeren-school-niet-per-se-nodig-om-te-leren~a9f35c0e/


De reis is  
begonnen 

Maandag 26 februari rond 10 uur 
was het zover. Iedereen van team 
roze was verzameld op Airport  
Weeze in Duitsland. Voor een aantal 
studenten de eerste keer vliegen, 
voor heel veel studenten de eerste 
keer zonder ouders en voor bijna 
iedereen de eerste keer een hele 
maand reizen. Na wat knuffels en 
zwaaiende ouders hebben wij ons 
door de douane begeven en  
nadat alles helemaal rond was  
met inchecken zijn wij gaan  
wachten op de vlucht. 

Eenmaal aangekomen in Zagreb  
begon meteen het eerste leer- 
moment van de studenten:  
hoe kwamen wij met al onze spullen 
vanaf het vliegveld naar het hostel? 
Mooi om te zien dat er meteen 
groepen werden verdeeld en  
iedereen op zoek ging naar de juiste 
informatie. Uiteindelijk was de optie 
tot taxi het goedkoopste en hebben 
wij een snelle rit gehad naar het 
hostel. 

Op dinsdag hebben de studenten 
vooral de tijd gehad om even te 
wennen aan het zijn in een nieuwe 
omgeving en veel studenten gingen 
in groepen de stad verkennen.  
Er kwamen in de avond goede  
ideeën vanuit de studenten die wij 
als groep op de woensdag konden 
ondernemen. 



Uiteindelijk waren er 3 verschillen-
de opties om te ondernemen op de 
woensdag: botanische tuinen in de 
ochtend, dierentuin in de middag 
en in de avond een lokale voetbal-
wedstrijd.  
 
Studenten die naar de botanische 
tuinen waren geweest hadden  
meteen vogelsoorten en boom- 
soorten kunnen fotograferen voor 
hun schoolopdrachten en waren 
enthousiast met elkaar in gesprek 
over de omgeving.  

Bij de dierentuin waren er een  
aantal studenten die de kwaliteit 
van de dieren wilden vergelijken 
met Nederlandse dierentuinen en 
daarmee ook met studenten die 
geen dier studeren in gesprek  
gingen over hun meningen. 

In de avond is er nog een groepje 
naar de voetbalwedstrijd gegaan, 
waarin een vaste groep voetbal-
fans ervoor zorgden dat de sfeer  
er goed in zat.



Op de donderdag zijn wij naar een 
International Primary School  
geweest, waarin zowel basisschool, 
middelbare school en deel mbo  
samen in een gigantische  
gebouwenconstructie les kregen.  
 
Het begon met een korte intro-
ductie door een Engels docent, 
waarna een aantal studenten van 
die school het overnamen.  
 
Onze studenten waren best wel 
onder de indruk van hoe onze vier 
jongere rondleiders zo zelfverze-
kerd Engels spraken en heel  
makkelijk durfden te spreken met 
ons als vreemde mensen. 

Het gebouw stond vol met  
inspirerende quotes en we hebben 
veel studenten horen praten over 
de vergelijkingen en verschillen van 
onze scholen.  
 
In de middag was er ook nog een 
speeddate, waarbij studenten van 
de iets oudere groep met onze 
studenten in gesprek gingen over 
hun opleiding en wat ze leuk  
vonden aan het onderwijs wat  
beide kregen. 

 


